
FEDERATIE van VLAAMSE 

HISTORISCHE  SCHUTTERSGILDEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Viermaandelijks Tijdschrift mei 2011 

10
de

 jaargang nummer 22 

Stadhuis Borgloon 



 2 

Tijdschrift van de 

FEDERATIE van VLAAMSE 

HISTORISCHE  

SCHUTTERSGILDEN VZW  

Erkend als organisatie van volkscultuur 

MB 13 maart 2001 

Maatschappelijke zetel + secretariaat:               

Breeërsteenweg 394  3640  Kinrooi                   Antwerpen 

Tel. 089 70 29 50  Fax 089 30 53 92  

                      
E-mail: vlaamseschutters@skynet.be  

Bankrekening: IBAN BE25 7350 0111 5282 BIC KREDBEBB 

Viermaandelijks tijdschrift        

Jaargang 10 Nr. 22        
www. vlaamseschuttersgilden.be         
                                     Vlaams-Brabant  

Uitgave & Hoofdredactie:       
François Van Noten   

Gerzevien   73  

3150  Haacht  

Tel:  016 60 44 16  

E-mail: fravano@skynet.be   

Redactieleden:   
Louis  Drees      Davy  Ickx    
Waterstraat   8           Binkomstraat 70                      Brussel 
2400  Mol      3391  Meensel-Kiezegem 
Tel:  014 81 60 05   Tel: 016 63 24 16 

E-mail: louis.drees@telenet.be    E-mail: davy.ickx@scarlet.be  

 

Pater Karel De Wilde 

M inderbroedersstraat  19         
3500  Hasselt  

Tel: 011 29 00 50   Fax: 011 25 06 88 

E-mail: sant.p.karel@telenet.be  of p.karel.vipo@telenet.be      

                                         
Davy Versleegers   Mark Demulder                    Limburg    

Schootsheidestraat  11   Akkerstraat 7 

3680 Neeroeteren   3582  Koersel Beringen 

Tel: 089 65 78 43   Tel: 011 57 21 01  
E-mail: davyversleegers@yahoo.com E-mail: markdemulder@skynet.be                                         

     

MET STEUN VAN DE    
 VLAAMSE GEMEENSCHAP              

   
       

          

            Oost-Vlaanderen                                      
       

                               
                    
    

 

Druk:       

Drukkerij Elite  Lommel      

Uitgave: vzw  Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden          

Abonnementsprijs:  Binnenland: ú 9      Buitenland: ú 15                                                                                         West-Vlaanderen 

mailto:vlaamseschutters@skynet.be
mailto:fravano@skynet.be
mailto:louis.drees@telenet.be
mailto:davy.ickx@scarlet.be
mailto:sant.p.karel@telenet.be
mailto:p.karel.vipo@telenet.be
mailto:davyversleegers@yahoo.com
mailto:markdemulder@skynet.be


 3 

WOORDJE VAN DE VOORZITTER  
 
 
 

Geachte schuttersvrienden 

 

 

 

Bij het verschijnen van dit tijdschrift is elke gilde of schutterij al 

volop actief na de winterperiode. De Federatie heeft geen 

winterslaap genomen en heeft hard gewerkt aan het nieuwe 

beleidsplan 2012-2016. Wij wachten met spanning op de ñgoedeò 

afloop, maar we doen verder. 

 

Een van de hoofdpunten, dit is het trouwens altijd zo geweest, betreft 

de verdere groei van de Federatie. Er werd met alle regioôs 

afgesproken dat zij elk afzonderlijk in hun eigen provincie een 

ontmoetingsdag gaan organiseren voor alle aangesloten en niet-

aangesloten gilden, schutterijen en maatschappijen. 

 

Een activiteit die de volledige ondersteuning zal krijgen van de 

federatie. Er zal kennis worden gemaakt met de federatie en al de 

activiteiten van het gildewezen. Kledij, archieven, podiumkunsten en 

allerlei wapens nog in gebruik bij de gilden zullen besproken en 

gedemonstreerd worden. Ook zullen er o.a. sprekers zijn die ons aantonen hoe het zilver best kan gepoetst 

en bewaard worden. 

 

Wij vinden het bijzonder belangrijk dat men zo veel mogelijk weet wat de Federatie doet en waarom ze 

werd opgericht. Het is eveneens belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hierbij betrokken worden. Wij 

maken kennis met onze evolutie, onze aangroei, onze activiteiten en ondersteuning hiervan. 

 

Vele gilden hebben al ervaren dat zij door hun deelname heel wat gewonnen hebben. Zij hebben ingezien 

dat het echte gildeleven veel meer te bieden heeft dan het schieten alleen. Uiteraard is dit laatste 

belangrijk, maar de vriendschappen die zijn ontstaan uit het samenwerken in en met de federatie is 

hartverwarmend. 

 

De regiobesturen, samen met de commissies en de raad van bestuur, zijn uitgegroeid tot één homogeen 

blok. De doelstellingen worden in gans Vlaanderen uitgevoerd op dezelfde wijze en in onderlinge 

samenwerking met andere regioôs. 

 

De bestuursleden die hierbij betrokken zijn, willen de Federatie niet meer missen. 

Dit is alvast een echte opsteker voor onze verdere werking, waarvoor hartelijk dank. 

 

Paul Stoop 
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WOORDJE VAN DE REDAC TIE  
 
Beste lezer 

 

In ons vorig nummer heeft Louis Drees afscheid genomen als hoofdredacteur. Wij danken Louis van 

harte voor de jarenlange inzet als redactielid en nadien als hoofdredacteur. Plichtbewust ging Louis naar 

de drukker om de teksten af te geven. Even plichtbewust ging hij de tijdschriften afhalen en zorgde voor 

de verzending. 

 

Louis maakte zich ook altijd druk, en terecht, wanneer er niet genoeg teksten waren, of wanneer deze 

teksten te laat kwamen. Maar de tijdschriften waren verzorgd en steeds op tijd. 

 

Louis laat ons echter niet achter. Hij blijft de nieuwe hoofdredacteur bijstaan in de redactieraad. Hiervoor 

nogmaals dank, Louis. 

 

In zijn plaats komt François Van Noten. François is hoofdman van de Sint-Sebastiaansgilde van Haacht. 

Hij is tevens al jarenlang griffier bij de Hoofdschuttersgilde van Brabant alwaar hij ook het tijdschrift van 

Brabant ñôt Gildebroerkeò verzorgt, en ook is François al jaren lid van de redactieraad van dit tijdschrift. 

Iemand die het gildeleven zeer ter harte neemt. Wij zijn hem dankbaar hiervoor. 

 

Om hem het leven een beetje gemakkelijk te maken, vraag ik met aandrang aan elke regiovoorzitter en 

secretaris er voor te zorgen dat uit ieders regio teksten of verslagen komen die betrekking hebben op de 

gildeactiviteiten: koningsschietingen, wedstrijden, optochten, fotoôs, enzé Het maakt niet uit, maar zorg 

dat jullie provincie niet ontbreekt.  

 

Vanaf nu moeten de teksten naar het nieuwe mailadres van François: fravano@skynet.be 

 

Paul Stoop 

 

 

Beste lezer 

 

Als opvolger van Louis Drees, hoop ik om samen met de redactieraad 

uw tijdschrift even boeiend en even mooi te kunnen samenstellen als 

voorheen. Ik verwelkom Mark Demulder die ons komt vervoegen in de 

redactieraad, maar wij  kijken met nog meer verwachting uit naar 

teksten en fotoôs uit uw regio, verbond, schutterij of gilde. Het is altijd 

prettig om te kunnen lezen wat er reilt en zeilt in de andere gilden en 

schutterijen in Vlaanderen. Alle informatie, wat dan ook, is welkom, 

dus maak even tijd om iets toe te sturen.  

 

Wij wensen u veel leesplezier met dit nieuwe nummer. 

 

François Van Noten, hoofdredacteur 

 

mailto:fravano@skynet.be
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DE SLAG BIJ AZINCOURT OF HOE DE 

HANDBOOGSCHUTTERS DE KRUISBOOGSCHUTTERS 

VERSLOEGEN 
 

De Honderdjarige Oorlog duurde van 1337 tot 1453 en was een lange serie conflicten afgewisseld met 

wapenstilstanden tussen de koningen van Engeland en Frankrijk. Een belangrijk krijgsgebeuren in die 

oorlog was de slag bij Azincourt. 

 

Deze slag bij Azincourt (door de Engelsen Agincourt genoemd) werd geleverd op 25 oktober 1415 tussen 

het leger van koning Hendrik V van Engeland en dat van Karel VI van Frankrijk. Het Engelse leger 

triomfeerde over de zwaar geharnaste Franse cavalerie. Deze laatste gleed uit in de modder en leed zware 

verliezen in de storm van pijlen die op hen neer regende. 

 

Wat voorafging 
 

Op 13 augustus 1415 landde Hendriks leger van 8000 boogschutters en 2000 man cavalerie bij Harfleur, 

een gemeente aan de Seine, nabij Le Havre. Het belegeren van deze stad kostte Hendrik al een derde van 

zijn leger. Hierna trok hij op 7 oktober richting Calais, dat nog in Engelse handen was en dat hij zo snel 

mogelijk via de kust wilde bereiken, om van daaruit in te schepen naar England. 

 

Zijn zoektocht om een veilige oversteekplaats over de Somme te vinden, bracht hem op de hoogvlakte 

van Azincourt. Tussen de bossen van Azincourt en Tramecourt stuitte hij op 24 oktober op het Franse 

leger van maarschalk d'Albret, dat hem de weg versperde, ruim 20.000 man sterk.  

 

Het Engelse leger daarentegen was hongerig, vermoeid en door buikloop geteisterd. 

 

De slag 
 

De slag werd uitgevochten in een open 

doorgang tussen de twee genoemde bossen. 

De nacht van 24 oktober rustten beide 

legers, maar de Engelsen genoten slechts 

weinig beschutting tegen de zware regen. 

Vroeg op de morgen van de 25
ste

 stelde 

Hendrik zijn leger op (ongeveer 1000 man 

bereden cavalerie, 6000 boogschutters en 

een paar duizend man overig voetvolk). De 

Engelse linkerflank stond onder aanvoering 

van Camoys, de rechter onder de hertog van 

York, en het centrum onder Hendrik zelf. 

Hierbij vormde elke groep zijn eigen kleine 

leger, met de (afgestegen) cavalerie in het 

midden, boogschutters op de flanken en 

vooruitgeschoven groepjes boogschutters. 

Op bovenstaande schets van het terrein is de 

aanvangspositie van het Engelse leger rechts onder weergegeven. 

 

De Fransen stelden zich op in drie rijen, met flinke tussenruimte. Hoewel ze drie- tot viermaal zo talrijk 

waren als de Engelsen, verhinderde het terrein hen hiervan ten volle gebruik te maken. Door de zware 

regenval was de grond uitermate modderig, waardoor zij ook hun artillerie niet in stelling konden 

brengen. Hun kruisboogschutters bevonden zich achter de ridders en andere cavalerie. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Wapenstilstand
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_Engeland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/25_oktober
http://nl.wikipedia.org/wiki/1415
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_V_van_Engeland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_VI_van_Frankrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Cavalerie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Harfleur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Calais
http://nl.wikipedia.org/wiki/Somme_(rivier)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Azincourt
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tramecourt
http://nl.wikipedia.org/wiki/24_oktober
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maarschalk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dysenterie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hertog_van_York
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hertog_van_York
http://nl.wikipedia.org/wiki/Artillerie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisboog
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De slag van Azincourt op een 15
de

-eeuws miniatuur 

Gedurende de eerste drie uur na 

zonsopgang bleef het rustig. Toen 

Hendrik merkte dat de Fransen niet van 

zin waren aan te vallen, beval hij zijn 

leger verder in de doorgang tussen de 

bossen op te rukken. De Engelse 

boogschutters plantten puntige palen van 

1,50 tot 1,80 m voor zich als 

verdedigingsmiddel tegen riddercharges 

en openden het treffen met salvoôs pijlen 

vanuit hun lange bogen. Door de grote 

lengte van de bogen hadden de pijlen een 

grotere draagkracht. Bovendien konden 

zij meer pijlen afvuren dan de Fransen die 

telkens opnieuw hun kruisbogen moesten 

laden. De Franse ridders, 

ongedisciplineerd en zorgeloos ondanks 

de lessen die zij hadden gekregen in de 

veldslagen van Crécy en Poitiers, werden 

op deze wijze in de war gebracht en snel tot actie geprikkeld. Hun cavalerie steeg te paard voor een 

tegenaanval, recht vooruit. Resultaat: de meesten liepen zich vast in de modder. De Franse maarschalk 

leidde de voorste lijn, afgestegen van hun paard, met hun zware harnassen door de modder naar de 

Engelse linie. Ondanks de modder en de Engelse pijlen bereikten zij de Engelse linie, waar ze in 

handgemeen raakten met de Engelse afgestegen cavalerie: een gevecht van man tegen man met zwaarden 

en bijlen. De dunne Engelse verdedigingslinie werd teruggedreven en koning Hendrik zelf bijna tegen de 

grond gewerkt. De Engelse boogschutters kozen dit moment om door gaten in de nu vormeloze Franse 

linie te dringen. De zwaar bepantserde Fransen waren in hun bewegingsvrijheid gehinderd door hun grote 

aantal en het smalle modderige slagveld. Ze werden vooruit geduwd door hun medestrijders uit de tweede 

linie die zo snel mogelijk aan de slag wilden deelnemen. Ze hadden geen antwoord op de licht 

bepantserde en beweeglijke Engelse soldaten en werden gedood of gevangen genomen. 

 

Volgens sommige bronnen volgde de derde Franse lijn het voorbeeld van de eerste twee, volgens anderen 

bleef deze lijn op de plaats stand houden. 

 

Verliezen 
 

De slotscène werd gevormd door een halfhartige aanval van een groep Fransen die eerder waren 

weggevlucht. Koning Hendrik, bang dat zijn grote groep gevangenen zou kunnen ontsnappen, gaf 

opdracht deze te doden. Een deel van de Franse gevangenen werd levend verbrand in een hut waar ze 

toevlucht hadden gezocht. De slachting stopte pas toen de aanvallers vertrokken. 

 

De Engelsen zouden 12 cavaleristen, inclusief de hertog van York Eduard van Norwich, kleinzoon van 

Eduard III van Engeland, en ongeveer 100 man infanterie verloren hebben. Zoals in die tijd gebruikelijk 

werd zijn lichaam gekookt om zo zijn gebeente naar Engeland mee te kunnen nemen. 

 

De Fransen verloren 5000 edelen, inclusief de Franse maarschalk; 3 hertogen, onder wie Anton van 

Bourgondië, hertog van Brabant en Limburg; 5 graven en 90 baronnen, onder andere Jan van Alençon; 

1000 anderen werden gevangen genomen, onder wie hertog Karel van Orléans. 

 

De Engelsen wonnen om verschillende redenen: ze kozen een goede positie en beschikten over 

uitstekende boogschutters met longbows die drie tot vier keer zo veel pijlen konden afvuren als mannen 

met een kruisboog. Bovendien raakten de paarden van de vijand in paniek van al die pijlen. In de strijd 

met de Schotten hadden de Engelsen geleerd dat ridders en krijgslieden die te voet vochten, veel meer 

konden uitrichten. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Cr%C3%A9cy
http://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_bij_Poitiers_(1356)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eduard_van_Norwich
http://nl.wikipedia.org/wiki/Eduard_III_van_Engeland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Anton_van_Bourgondi%C3%AB_(1384-1415)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Anton_van_Bourgondi%C3%AB_(1384-1415)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_I_van_Alen%C3%A7on
http://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_van_Orl%C3%A9ans
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisboog
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In Azincourt is er een Historisch Middeleeuws Museum waar deze voor Frankrijk belangrijke veldslag op 

pedagogische en wetenschappelijke wijze wordt tentoongesteld.  

 

Elk jaar zijn er in Azincourt ook middeleeuwse spelen met wedstrijden in zwaardvechten, boogschieten, 

�P�L�G�G�H�O�H�H�X�Z�V�H���G�D�Q�V�H�Q�����«���H�Q���H�H�Q���H�F�K�W�H���U�H�F�R�Q�V�W�U�X�F�W�L�H���Y�D�Q���G�H���Y�H�O�G�V�O�D�J���� 

 


